
Afstand behouden 

In rechthoeken  

tekent zich de oorlog af 

bijgelicht door een blauwe zon 

 

Zie in fladderende schoolschriften 

aangeschoten eenden schuilen  

papieren plaatsvervangers  

van tot stof vergane flora en fauna   

onder vaal tentdoek verstijft een hond  

 

Verslagen pelt een kind zijn knieën 

laat een regen van droge korsten 

langs een ademloze vrouw 

toegedekt in de drukkende hitte  

met zand over het vergrauwde laken 

haar verwrongen voeten bekneld in staal  

 

even geleden nog stond ze in de rij om water  

  

Betonsuiker op de pancake van daken  

zoemende drones een vliegenplaag 

scherven plaveien paden naar het niets 

 

In hoge torens de onbewogen bazen 

die mensen als mieren, dieren als dingen 

laten barsten in de kraters van het kale land   

 

Wie zich niet kan of wil verplaatsen 

gaat al gauw een stap te ver. 

 


